
Jubileum	10	jaar	hospice	

Hospice	Dommelrode	bestaat	in	september	10	jaar.	Dat
het	hospice	opgericht	kon	worden	en	nu	een	vaste	plek
heeft	ingenomen	binnen	de	palliatieve	zorg,	is	te	danken
aan	de	steun	en	inzet	van	vele	inwoners	van	Sint-
Oedenrode	/	Meierijstad.
Ons	hospice	is	geworteld	in	de	gemeenschap	en	wordt
gedragen	door	talloze	dorpsgenoten:	vrijwilligers,
huisartsen,	thuiszorgmedewerkers,	bewoners	en	hun
familieleden,	aardige	buren,	enthousiaste	ondernemers
en	betrokken	vrienden	van	het	hospice.

Zonder	dit	draagvlak	in	de	gemeenschap,	zou	er	geen	hospice	zijn.	Deze	grote	betrokkenheid
maakt	ons	blij	en	dankbaar.	

Samen	met	de	lokale	gemeenschap
We	willen	dan	ook	graag	met	zo	veel	mogelijk	mensen	die	ons	een	warm	hart	toedragen,	ons
jubileum	vieren.	Ons	past	een	ingetogen,	laagdrempelige	jubileumviering.	We	willen	het	vieren
met	de	mensen	om	ons	heen,	met	de	lokale	gemeenschap.	We	willen	graag	ook	met	mensen	in
gesprek	gaan	tijdens	de	activiteiten.
We	zijn	druk	bezig	met	het	vormgeven	van	de	activiteiten	en	ook	met	het	aanvragen	van
subsidies	hiervoor.

Een	paar	activiteiten	die	op	stapel	staan,	delen	we	graag	alvast	met	u.
We	trappen	eind	augustus	af	met	een	avond	voor	de	vrijwilligers.
Begin	september	wordt	er	een	avond	georganiseerd	voor	iedereen	die	bij	het	hospice	betrokken
is.	We	willen	dan	samen	terugblikken	op	de	afgelopen	10	jaar.	
Daarnaast	zullen	er	de	komende	periode	ook	verhalen	opgetekend	worden	-	mooie	verhalen
over	de	kleine	dingen	die	ons	hospice	groot	maken.	Die	verhalen	zullen	gebundeld	worden.
We	laten	het	niet	bij	verhalen:	Fotoclub	Rooi	werkt	met	ons	samen	en	is	enthousiast	aan	de	slag
gegaan	om	het	hospice	in	beelden	te	vatten.	Dit	zal	uitmonden	in	een	expositie.	Op	5	oktober
sluiten	we	af	met	de	Hospice-wandeling.

We	houden	u	graag	op	de	hoogte	en	hopen	u	straks	bij	een	of	meerdere	van	onze
activiteiten	te	mogen	begroeten!	

Herinneringen	aan	een	bewoner:		'Hij	maakte	veel
indruk	op	me.'

‘Ik	ben	bijna	10	jaar	vrijwilligster	in	het	hospice.	Dat
heeft	me	heel	veel	mooie	herinneringen	opgeleverd.
Maar	één	bewoner	is	me	heel	erg	bij	gebleven.	En
nog	niet	eens	zo	lang	geleden.	Het	was	een	man	die
heel	veel	indruk	op	me	heeft	gemaakt	door	hoe	hij
omging	met	zijn	ziekzijn	en	hoe	hij	in	het	leven	stond.	

Hij	was	een	hele	rustige	man	die	met	gevoel	en
emoties	praatte.	Niet	alleen	over	zichzelf	maar	hij
vroeg	ook	hoe	ik	alles	ervaarde	in	het	leven	en	wat	er	op	mijn	pad	kwam.	Had	echt	interesse	in
mijn		verhaal,	en	hierdoor	liepen	onze	gesprekjes	soepel	en	vertrouwd.	Hij	heeft	toen	eens
gezegd,	"Fijne	gesprekjes;	en	dan	hoef	ik	ook	niet	zo	met	m'n	ziekzijn	bezig	te	zijn".	Ik
vond	dat	zo	speciaal,	dit	had	ik	nooit	zo	mee	gemaakt.	

Gezelligheid
Het	was	een	man	die	erg	geliefd	was	en	die	een	goede	band	had	met	zijn	familie.	Elke	dag
kreeg	hij	wel	bezoek	van	zijn	broers	en	zus	en	ook	heel	vaak	van	de	neven	en	nichten.	Er	werd
dan	veel	gebuurt	en	ook	gelachen.	Hij	zorgde	ook	voor	mij	als	vrijwilliger	voor	veel	gezelligheid.	

Hij	knapte	weer	wat	op,	zoveel	zelfs	dat	hij	terug		naar	huis	kon.	Het	klinkt	misschien	gek,	maar
het	werd	wat	stiller	in	het	hospice.	Hij	werd	gemist.	Ik	heb	vaak	met	een	collega	vrijwilligster
over	hem	gesproken	en	me	afgevraagd:	hoe	zou	het	met	hem	zijn,	wat	zou	hij	aan	het	doen
zijn.	
Hij	had	zelf	eens	gezegd:	“Mocht	het	straks	minder	met	me	gaan,	dan	wil	ik	graag	terug	naar
Hospice	Dommelrode”.

Ik	hoopte	hem	nog	een	keer	te	zien
Na	iets	meer	dan	een	jaar	thuis	te	zijn	geweest,	ging	het	slechter	met	hem	en	kwam	hij
inderdaad	terug.	Hij	kwam	op	een	maandag.	Ik	had	die	week	geen	dienst,	maar	er	viel	er	een
dienst	uit	op	vrijdag.	Ik	meldde	me	daarvoor	aan,	in	de	hoop	hem	toch	nog	een	keer	te	zien.	Die
vrijdagochtend	zag	ik	een	appje	in	onze	vrijwilligers-app.	Ik	las	het	en	schrok	er	enorm	van:	die
fijne,	gezellige	man,	die	zoveel	indruk	op	mij	had	gemaakt	en	die	ik	hoopte	‘s	middags	nog	te
zien,	was	helaas	de	avond	ervoor	overleden.	Wat	vond	ik	dat	jammer.	

Dankbaar
Ik	heb	op	die	vrijdagmiddag	nog	wel	zijn	twee	broers	gesproken,	dat	was	fijn.	Ik	voelde	daarna
de	behoefte	om	de	familie	een	briefje	te	schrijven	en	daarin	mijn	verhaal	en	herinneringen	met
hen	te	delen.	Dit	werd	door	hen	zeer	gewaardeerd.	Als	dank	daarvoor	heb	ik	een	bidprentje
mogen	ontvangen.	In	al	die	jaren	van	mijn	vrijwilligerswerk	ben	ik	extra	dankbaar	dat	ik	deze
bewoner	heb	mogen	leren	kennen.’

Ondersteuning	vrijwilligers		

Onze	vrijwilligers	vormen	de	basis	van	ons	hospice.	
We	willen	onze	vrijwilligers	zo	goed	mogelijk	ondersteunen	in	hun
mooie	en	belangrijke	werk.	Een	van	de	manieren	daartoe	is	het
aanbieden	van	een	gerichte	cursus.	Voor	zo’n	cursus	kan	het
hospice	terecht	bij	koepelorganisaties	VPTZ	(Vrijwilligers
Palliatieve	Terminale	Zorg)	waarbij	het	hospice	is	aangesloten.
Hieronder	lichten	we	twee	cursussen	toe.	De	eerste	cursus	werd
een	aantal	jaren	geleden	gegeven,	de	tweede	ging	in	2025	van
start.	Uitgangspunt	van	de	cursussen:	behouden	van	wat	goed
gaat	en	kijken	wat	er	nog	beter	kan.

‘Werken	vanuit	de	Bedoeling’	
Deze	cursus	geeft	handvatten	om	nog	meer	vanuit	‘de	bedoeling’	te	werken.	Waar	gaat	het
werkelijk	om	als	je	in	een	hospice	werkt?	Hoe	kun	je	er	samen	voor	zorgen	dat	je	elkaar	daarin
vindt?	En	hoe	breng	je	dat	in	praktijk?
Het	kan	immers	een	hele	uitdaging	zijn	om	met	zo	veel	vrijwilligers	en	zorgprofessionals	één
groot	huishouden	te	runnen.	En	je	moet	ook	nog	eens	de	zorg	voor	de	bewoners,	hun	naasten
én	de	samenwerking	met	de	zorgprofessionals	handen	en	voeten	moet	geven.	Naast	dat	er
heel	veel	moois	en	goeds	gebeurt,	kan	het	ook	wel	eens	schuren	en	kunnen	er	misverstanden
ontstaan.	
In	de	cursus	beantwoorden	de	deelnemers	belangrijke	vragen:	Wat	is	jullie	gedeelde
gezamenlijke	Bedoeling?	Wat	zijn	de	kernwaarden	van	waaruit	jullie	werken,	op	welk	kompas
varen	jullie?	

‘Samenwerken	in	het	hospice’
De	tweede	cursus	staat	samenwerken	centraal.	In	een	organisatie	als	het	hospice,	is
verandering	de	enige	constante.	De	bewoners	en	hun	naasten	verschillen,	de	diensten
verschillen,	de	natuurlijke	in-	en	uitstroom	van	vrijwilligers,	en	ga	zo	maar	door.	Dat	vraagt	wat
van	iedereen	die	er	werkzaam	is.	Samenwerken	met	je	collega-vrijwilligers,	met	de
coördinatoren	en	met	de	professionele	zorg	is	belangrijk	in	het	hospice.	
De	cursus	gaat	in	op:	Wat	zijn	je	rollen	en	taken	als	vrijwilliger?	Wat	draag	je	bij	in	de
samenwerking	met	anderen?	Wie	is	verantwoordelijk	voor	wat?	Daarnaast	is	er		aandacht	voor
het	belang	van	open	communicatie.	Benoem	je	datgene	waar	je	tegen	aanloopt?	En	zo	ja,	hoe
doe	je	dat?

Waardevol		
Beide	cursussen	werden	als	zeer	waardevol	beoordeeld	door	de	vrijwilligers.	Een	van	de
reacties:	'Ook	al	ben	je	al	bijna	10	jaar	vrijwilliger,	je	kunt	nog	steeds	van	anderen	leren.
En	ik	besefte	weer	dat	we	een	verdomd	mooi	clubje	zijn,	waar	ik	trots	op	ben.'	

Meer	weten	over	het	hospice?	Of	vrijwilliger	worden?
Neem	gerust	contact	met	ons	op	via	e-mail:
coordinator@hospicedommelrode.nl
Ook	donateur	of	vriend	worden?	Neem	dan	contact	op	met
de	penningmeester	van	Stichting	Vrienden	van	Hospice
Dommelrode	en	kijk	op	deze	webpagina.
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10	jaar	Hospice	Dommelrode

In	september	is	het	10	jaar	geleden	dat	ons	hospice	zijn	deuren	opende.	Deze	bijzondere
mijlpaal	willen	we	graag	samen	met	u	vieren.	Hoe?	Hieronder	lichten	we	alvast	een	tipje	van	de
sluier	op.
In	deze	nieuwsbrief	laten	we	een	vrijwilliger	aan	het	woord	die	herinneringen	ophaalt	aan	een
van	onze	bewoners.	En	we	geven	een	klein	inkijkje	in	hoe	we	onze	vrijwilligers	ondersteunen	in
hun	mooie	werk.

Veel	leesplezier!
Bestuur	(Vrienden	van)	Hospice	Dommelrode	

U	krijgt	deze	nieuwsbrief	omdat	u	als	vrijwilliger,	donateur,	vriend	of	belangstellende	bij	ons
bekend	bent.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	coordinator@hospicedommelrode.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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